Nieuw Amsterdam-Veenoord

23 maart 2025 Voorganger: Ds. G.W. van Vliet
Organist: Mevr. Willy Misker
Paars
Paars is de kleur van stil worden en ruimte zoeken
vanuit de Bron tot inkeer komen
en bevrijding vinden

Woord van welkom, mededelingen

VOORBEREIDING

Woord van welkom, mededelingen

Intochtslied: Gotz. 18 (Mel. 675) Bijeengeroepen uit onze huizen

Bijeengeroepen uit onze huizen,

elk met zijn eigen levenslied,

zijn wij gekomen om weer te dromen

van wat God in ons mensen ziet.

Wij willen zingen van alle dingen,

roepen uit donker, roepen om leven,
roepen om licht om Gods woorden te zien.
God zal ons horen, Hij schenkt het leven.
Hij zal ons vragen antwoord te geven,
samen te leven in zijn gloria.

Bijeengekomen, woord in ons midden,
samen zijn wij hier in Gods huis.
Kleinen en groten, niemand verstoten:
voor wie God zoekt is hier een thuis.
Bidden en danken, stilte en klanken,
met elkaar delen, één zijn met velen

en zingen keer op keer: Jezus is Heer!
Jong en oud samen zingen nu “amen”.
God in ons midden, verhoor ons bidden.
Heel uw gemeente zingt: Halleluja!



Bemoediging en groet

Aanvangswoorden

Gebed om ontferming

Leefregel: Gal. 5:13-14; 22-26

Lied: 841:1en2 Wat zijn de goede vruchten

Wat zijn de goede vruchten,
die groeien aan de Geest?
De liefde en de vreugde,

de vrede allermeest,

geduld om te verdragen

en goedertierenheid,

geloof om veel te vragen,

te vragen honderd-uit;

geloof om veel te geven,
te geven honderd-in,
wij zullen leren leven
van de verwondering:
dit leven, deze aarde,
de adem in en uit,

het is van Gods genade
en zijn lankmoedigheid.

DIENST VAN HET WOORD

Gebed voor de opening van het Woord

Schriftlezing: Ex. 32:7-14

Lied: Ps. 103:3 (DNP) De HEER blijft ons met liefde overladen.
De HEER blijft ons met liefde overladen.

bewogen is zijn hart en vol genade.
Groot is zijn trouw, immens geduld heeft Hij.



Hij laat ons niet voor elke zonde boeten,
straft niet zo zwaar als eigenlijk zou moeten.
Hij blijft niet boos, zijn woede gaat voorbij.

Schriftlezing: Luc. 13:1-9
Lied: 885:1 Groot is uw trouw, o Heer

Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.

Er is geen schaduw van omkeer bij U.

Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde,

die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu.

Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.

Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.

Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

Verkondiging
Lied: Rakelings Nabij 44 (Mel. 272) Zijn zegen levenslang

De mensen leven om te gaan en om te komen,

op zoek door dag en uur, naar houvast en naar duur,
naar dat wat blijft en leeft in onze diepste dromen:
bezield te zijn door U, die liefde zijt en vuur.

Wie leeft vol vuur en oog heeft voort wat zin kan geven,
wiens blik de ander ziet, de lach en het verdriet,

dat is een mens die weet heeft van de boom des levens:
zijn hart is afgestemd op Hem, het levenslied.

Wie samengroeit in zang en klank en hoge tonen,

met alles wat een mens hier uittilt boven smart,

die mag als kind van God nu in de schaduw wonen:
van Hem, die steeds verzacht wat in ons was verhard.

Want wie zijn huis en hart gevuld heeft met het leven,
met zin en lofgezang, met liefde van belang,

die ziet alom wat God ons mensen hier wil geven:

de gratie van 't bestaan, zijn zegen levenslang.



GAVEN EN GEBEDEN

Geloofsbelijdenis

Ik geloof dat ik nooit alleen ben

dat God bij mij is, dat Hij mijn VVader is.

Ik geloof dat God zijn Zoon Jezus Christus gezonden heeft naar
de aarde.

Ik geloof dat Jezus Christus is gekomen

om mij te bevrijden van zonden en schuld.

Ik geloof dat de Geest van Christus in mij leeft en werkt.

Ik geloof dat ik onder de mensen niet alleen ben.

Ik geloof dat de grote gemeenschap van de kerk om mij heen is,
waartoe ook ik wil behoren.

Ik geloof dat, hoe ver ik ook van God zou weglopen,

Ik altijd bij Hem terug mag keren.

Ik geloof dat ik nooit zover kan afdwalen,

dat God mij niet naar zich toe wil trekken.

Ik geloof dat God voor mij het leven wil en niet de dood,

de blijdschap en niet het verdriet.

Ik geloof dat Hij bij mij is, vandaag en altijd,

tot in de eeuwen der eeuwen.

Amen

Dankzegging en voorbede — Stilte — Onze Vader
Collecte: 1¢ Diaconie, 2 © Pastoraat en Eredienst
Slotlied: 422:1, 2 en 3 Laat de woorden die we hoorden

Laat de woorden

die we hoorden

klinken in het hart.

Laat ze vruchten dragen
alle, alle dagen

door uw stille kracht.



Laat ons weten,

nooit vergeten

hoe U tot ons spreekt:
sterker dan de machten
zijn de zwakke krachten,
vuur dat U ontsteekt.

Laat ons hopen,
biddend hopen,

dat de liefde wint.
Wil geloof ons geven
dat door zo te leven
hier Gods rijk begint.

WEGZENDING EN ZEGEN
Zending en Zegen
Amen — Lied 415:3
Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!

Orgelspel

Uitgangscollecte: Onderhoud gebouwen

Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken




Nieuwsbrief
Omzien naar elkaar
- Mw. P. Schuttrups, Jagerslaan, is weer thuis uit het ziekenhuis.
- Mw. S.Z. Baksa (Douma), Schoener, zal deze week een operatie
ondergaan in Bilthoven.
- Dhr. J. Letteboer, Trumanstraat, wordt deze week geopereerd aan
zijn been in het Scheperziekenhuis.
- Dhr. R. Wesseling, Trumanstraat, is weer thuisgekomen, maar zal
nog enkele behandelingen krijgen in een Helioskliniek in Duitsland.

We denken aan allen die ziek zijn, behandelingen ondergaan of
wachten op een uitslag. Aan hen denken wij, die het leven moeilijk
vinden, aan hen bij wie verdriet het licht verduisterd. We roepen elkaar
op om er voor de ander te zijn met aandacht, liefde en troost. We
bidden voor elkaar.
God, onze Heer,
wij verlangen naar liefdevolle armen om ons heen,
naar uw troostende aanwezigheid.
Het stormt soms zo in ons leven,
Er is zoveel verdriet, moeite en pijn,
er zijn zoveel vragen.
Schenk ons uw nabijheid,
Laat uw liefde en troost ons omringen.
en geef dat wij met hernieuwde kracht onze weg mogen gaan.

Open inloop

Dinsdagmiddag zit ik er weer van 14.00 — 16.00 uur voor de open
inloop in de consistorie van de kerk. Ik ontvang u graag om even bij te
praten of wat met elkaar te delen. Koffie en thee staan klaar. U kunt
door de groene zijdeur naar binnen. Van harte welkom!

Bloemen.

De bloemen worden gebracht door: fam. G. Schuiling.
Vorige week zijn de bloemen gebracht naar:

Mevr. Nijmeijer-Kiers, Karel Palmstraat.



Small Miracles (Oekraine), 40- dagenactie Kerken met Vaart.
Bijeengebracht tot 18 maart €281,50. U kunt u bijdrage overmaken op
rekeningnr. NL69RBRB0851567320 t.n.v. Diaconie Zuiderkerk
Nieuw Amsterdam o.v.v. 40 dagenactie.

Missie van Small Miracles is het bieden van onderwijs, zorg een
begeleiding aan de kansarme bevolking in het Zuidwesten van
Oekraine (Transkarpaten).

De Doelgroep: Weeskinderen, Roma-kinderen, kinderen met een
beperking.

Jurjen en Ruth Knot uit Meppel hebben in 2009 de stichting Small
Miracles opgericht. Zij zijn de “veldwerkers” van deze stichting. Zij
wonen en werken momenteel op het terrein van het kindertehuis in
Nagydobrony in Oekraine.

De oorlog in Oekraine duurt maar voort. Veel mensen zijn gevlucht,
anderen moeten vechten in het leger. Mensen zitten zonder werk of
zijn moedeloos. Wanneer komt er weer vrijheid en vrede in ons land?
Small Miracles blijft helpen. U ook?

Kerken met Vaart.

Op 2 april gaan we samen eten in de Zuiderkerk, aanvang 18.30 uur,
Samen eten verbindt mensen met elkaar.

Samen eten is uitdelen en delen. Het kan een inspiratiebron zijn voor
goede gesprekken en de ervaring dat geloof, hoop en liefde nog steeds
zeggenschap hebben.

In vrijwel alle culturen speelt samen eten een grote rol.

Er ligt een intekenlijst bij het koffiedrinken.

Bedankje

Vorige week zijn de bloemen gebracht naar Mw. Nijmeijer-Kiers,
Karel Palmstraat. Dhr. en Mw. Nijmeijer bedanken de
Zuiderkerkgemeente voor de bloemen en de aandacht die zij mochten
ontvangen.

Rouw en verlies

Woensdagavond 30 april geeft Tilly den Boer een lezing over rouw en
verlies. Wat is rouw? Hoe doe je dat eigenlijk, rouwen? Hoe ga je om
met een ingrijpend verlies? En op welke manier geef je ruimte aan
verdriet zonder dat het verstikt? En hoe kan je anderen die rouwen om



een geliefde tot steun zijn? En, niet onbelangrijk, hoe verhoud je je in
dit alles tot God? Op deze avond gaan we op zoek naar antwoorden.
Daarnaast is er ruimte voor vragen. Rouw en verlies is een kwetsbaar
onderwerp. leder van ons draagt immers zijn of haar eigen rouw- en
verlieservaring met zich mee. Wat je verhaal ook is, je bent van harte
welkom!

Locatie: Zuiderkerk Nieuw-Amsterdam

Aanvang: 19.30 uur

Koffiemorgen Welput.

Woensdagmorgen 26 maart zijn de deuren van de Welput weer open
voor iedereen. Het zou fijn zijn als we u dan ook kunnen begroeten.
We gaan snert eten in plaats van koffiedrinken,

we beginnen om 11 30 uur bord en bestek meenemen

Zondag 30 maart.
Voorganger: Ds. G.W. van Vliet
Organist: mevr. Willy Misker
Collecten: 1¢ Diaconie,

2°¢ Pastoraat en Eredienst
Uitgang: Onderhoud gebouwen

Zuiderkerk op internet: www.pknnav.nl (website)
Nieuwsbrief@pknnav.nl
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